
Musica Jacobi 
Jacobskerk, Winterswijk 
8 juni 2025, 19.00 uur 

PINKSTEREN 

 

PINKSTERORATORIUM 

 
m.m.v. 

ds. Berdie Marsman, lector/ liturg 

Martin Sikkema, orgel 

Hannah Klein Nibbelink, fluit 

Johan Klein Nibbelink, solist 

Zonnebrinkcantorij 

Wim Ruessink, piano en algehele leiding 
 

 

Klokgelui 
 
We oefenen enkele liederen 
 
Preludium  
Nun bitten wir den Heiligen Geist  (BuxWV 209) Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
 
Openingsgebed  
 
Hymne Lied 670: 1, 3, 4, 6, 7 (zie liedboek) 

 
 

3. Ontsteek een licht in ons verstand 

en maak tot liefde ons hart bereid, 



geleid met milde vaste hand 

ons zwakke vlees in zekerheid. 

 

4. Gij zijt door gaven zevenvoud 

de vinger van Gods rechterhand, 

die ’s Vaders woord ons toevertrouwt 

zodat het klinkt in ieder land. 

 

6. Maak ons geloof zo vol en schoon 

dat het de Vader leert verstaan 

en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon, 

o Geest van beiden uitgegaan. 

 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer 

die uit de dood is opgestaan, 

de Trooster ook zij lof en eer 

en heerlijkheid van nu voortaan. 

 

Pinksteroratorium (zie uitgereikte boekje) 

 

Inkeer en verstilling 
 

Gebeden  

- besloten met de bede uit Matteüs 6 (Bijbel in gewone taal) 

 

Onze Vader in de hemel, 

laat iedereen u eren. 

Laat uw nieuwe wereld komen. 

Laat op aarde uw wil gedaan worden, 

net zoals dat in de hemel gebeurt. 

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. 

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben, 

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. 

Help ons om nooit tegen u te kiezen. 

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad. 

Want u bent koning, 

u regeert met grote macht, 

voor altijd. Amen.  

 

Hymne  Lied 237  



 
2. U loven w´ in de dageraad, 

U smeken wij des avonds laat, 

geef dat ons lied uw lof verspreidt 

van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

3. Aan God de Vader zij de eer, 

aan God de Zoon voor immermeer, 

aan God de Geest die troost en leidt 

zij lof nu en te allen tijd. 

 

Zegenbede  

Ga in de kracht die je gegeven is 

in eenvoud 

in vrolijkheid 

in vriendelijkheid 

op zoek naar liefde 

en de Geest zal met je gaan. 

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.  

AMEN. 

 
Postludium    
Vater unser im Himmelreich (BWV 737)   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Hierna verlaten we in stilte de kerk, bij de uitgang wordt gecollecteerd.  
Wilt u het boekje weer inleveren bij de uitgang? 
   
Het college van kerkrentmeesters beveelt de collecte van harte bij u aan, zodat initiatieven als 

MUSICA JACOBI ook in de toekomst mogelijk blijven.   

 

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het bankrekeningnummer van het 

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Winterswijk 



NL 19 RABO 03 73 73 29 53 o.v.v. ‘Musica Jacobi’. Aangezien onze kerk een ANBI status heeft, is uw 

bijdrage fiscaal aftrekbaar. 

U kunt ook gebruik maken van deze QR-code: 

 
 

Deze zomer zijn er Taizé-diensten in Winterswijk: 

- 22 juni 19.00 uur, Doopsgezinde Kerkje 

- 13 juli  19.00 uur, Jacobskerk 

- 10 augustus 19.00 uur, Jacobskerk 

 

De volgende MUSICA JACOBI is op zondagavond 14 september 19.00 uur in de Jacobskerk. 

Dan wordt gezongen de Bachcantate ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ (BWV 12). 

M.m.v. Jacobscantorij, Berkelbarock-ensemble en solisten.  

 


